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In 2015 ben je begonnen met Geocaching. Op welke manier ben je er toen mee in aanraking gekomen?  

Ik ben destijds mijn buurman in de straat tegengekomen. Toen ik hem vroeg wat hij met zijn gsm aan 
het doen was, kreeg ik als antwoord schatten zoeken. Ik was heel verbaasd en hij wist me te vertellen 
dat er vlakbij ons huis twee schatten verstopt zaten. Toen ik thuis kwam heb ik meteen opgezocht wat 
'geocachen' inhield, en dat wilde ik wel eens proberen.  De volgende dag heb ik  meteen de app op 
mijn gsm geïnstalleerd  en ben ik hier in de buurt eens gaan wandelen. Bij het vinden van de eerste  
cache vond ik het meteen spannend en dat smaakte naar meer. Stilletjes aan ben ik meer en meer  
beginnen wandelen en fietsen om schatten te zoeken. Na een tijdje heb ik me dan toch een  
wandel -gps aangeschaft. Mijn vrouw verklaarde me zot en zei dat het snel ergens thuis ongebruikt zou 
liggen. Ondertussen heb ik al mijn derde gps 'versleten'. :) Sindsdien heb ik, maar ook iedereen in het 
gezin, de microbe volledig te pakken.  

En wie van het gezin gaat er dan allemaal mee 
om te gaan cachen? 

Binnen het gezin gaan de Matteo en Vince, 
alsook de vrouw regelmatig mee. Zo krijgen 
we de kids nog eens mee wandelen en fietsen. 
Natuurlijk bij de wandelingen is onze Border 
Collie, Nox, er ook steeds bij.  

Wat is je voornaamste drijfveer om te gaan  
cachen?  

De belangrijkste redenen om te gaan cachen 
zijn toch wel het ontstressen van een drukke 
werkweek, alsook de gezonde beweging die 
je hebt tijdens het cachen. Maar zeker ook het 
ontdekken van nieuwe plaatsen waar je anders 
nooit zou komen. Zeker het sociale aspect vind 
ik bij het geocachen belangrijk, zo heb ik in het verleden verschillende mensen leren kennen die  
ondertussen goede kennissen  en vrienden zijn geworden.  

Als cachers jou tegenkomen, waaraan kunnen ze jou dan zeker herkennen?  

Als ik ga cachen heb ik meestel  mijn trui aan waar mijn avatar en naam opstaan.   

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen Ɨ van  
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
Ǝsteven.aƏ. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview. 
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Welk cachetype doe je het liefst?  

Ik heb niet echt een voorkeur van cachetype, maar een 
tradje  op een mooie locatie of een knappe en originele  

creatie kan me zeker bekoren. Een   multi waar veldpuzzels  en veel doe -opdrachten  in zitten doe ik ook 
wel heel graag. Uitdagende caches qua terrein zijn ook wel mijn ding.  

Mysteries oplossen vind ik dan weer een ideaal tijdverdrijf  voor de koude regenachtige dagen en 
avonden.  

Ga je doorgaans vaak naar events (in een normale situatie)?  

Ik ga regelmatig naar events, vooral om wat bij te praten met andere cachers. Dit om wat ideeën uit te 
wisselen en nieuwe leuke reeksen te ontdekken. Maar ook om elkaar te helpen en tips te geven voor 
moeilijk op te lossen puzzelcaches. Een groot event kan leuk zijn, al ligt mijn voorkeur nog altijd bij een 
kleine en gezellige meet & greet.  

Hoe vaak ging je gemiddeld Geocachen voor de coronacrisis?  

Voor de crisis ging ik elk weekend op pad. Vooral in België, maar ook vaak in Nederland en Duitsland. 
Dit omdat we niet zo heel ver van de grens wonen. Maar ook omdat ik vaak sneller op een plaats over 
de grens ben, dan ergens voorbij bijvoorbeeld Antwerpen of Brussel. Als de dagen langer zijn, in de 
zomer, gebeurde het ook wel eens dat ik na het werk nog ergens een klein rondje of multi ging doen 
niet zo ver van de thuisbasis.  

In welke mate heeft de crisis nu invloed op je 'Geocachinggedrag'?  

Er is wel een invloed op mijn geocachegedrag omwille van de crisis. Natuurlijk heb ik nu altijd een  
alcoholgel bij en ontsmet ik regelmatig mijn handen. Ik probeer nu ook dichter bij huis te blijven en 
mijd verre verplaatsingen. Het geocachen in de buurlanden staat nu ook on hold. We spreken wel nog 
met de 'vaste' cachevrienden  af. Dit zijn altijd steeds dezelfde personen en we houden ook voldoende 
afstand tijdens het cachen.  

Wat is naar jouw mening de leukste cache die je zelf gemaakt hebt?  

De leukste caches die ik heb gemaakt zijn die voor mijn 2 zonen. Het is bij de oudste begonnen. Hij 
deed zijn communie en als cadeau had hij graag zijn eigen geocache gehad. Ik wilde natuurlijk niet  
zomaar ergens een potje of petling verstoppen. Zo is het idee ontstaan voor een Matteo's TB Hotel. 
Samen met hulp van TeamWalken  hebben we een grote 'kast' ontworpen volledig in het thema van 
Star Wars. Er zitten figuurtjes in uit de film achter plexiglas, er is licht in voorzien en natuurlijk  
voldoende plaats om trackables achter te laten.  

 

Ƒ Zeker het sociale aspect 
vind ik bij het  
geocachen belangrijk  



 

 

Voor de jongste van het gezin, Vince, heb 
ik bij zijn communie hem ook een cache 
beloofd. Hier wilde we er tevens iets  
speciaal van maken en zo was 
'Vincekes Raket' geboren. Door een leuke 
handeling te doen kan je aan het logrolletje 
komen.  

In welke mate doe je fervent mee aan het 
laten reizen van trackables, ruilen van 
woodies, etc.?  

Het ruilen van woodies wordt hier vooral 
gedaan door de oudste zoon, Matteo. Hij 
heeft op zijn kamer al verschillende kaders 
hangen waar hij zijn woodies in verzamelt. 
We hebben enige tijd geleden ook onze 
eigen woodies laten maken.   

Trackables die ik onderweg tegenkom 
neem ik regelmatig mee om hen zo terug 
in andere caches te plaatsen. Zelf heb ik 
verschillende Tb's die aan het reizen zijn, en weet daarom dat er niets zo leuk is als een trackable die in 
beweging blijft.  

Ben je ooit al verschillende dagen op rij weggeweest om te cachen of plan je je vakantie soms  
doelbewust in functie van Geocaching?  

Als we ergens op vakantie gaan wordt er zeker als eens op voorhand de kaart open gedaan om te  
kijken of er in die regio interessante en leuke caches liggen. En wordt er op voorhand al een planning 
opgemaakt van de rondjes of reeksen die we dan zouden kunnen doen.  

Regelmatig plannen ook we met de vaste cachevrienden een weekendje weg in. Zo hebben we er al 
eens een 'lost place' driedaagse  van gemaakt op de grens van Luxemburg met Frankrijk. Het was toen 
een strakke planning, maar wat een prachtige locaties die we toen deden. Daar wordt nu nog regel -
matig over nagepraat.   

Voor de MEGA in Hamburg, Geonord in Frankrijk, het Hoorns cache event enz. werd er telkens een  
hotel geboekt om er zo enkele dagen in die regio op uit te kunnen trekken.  
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